
Protestantse Wijkgemeente  
Emmen-Oost 
 
HOFGELUIDEN 25 augustus 2024 
 
Orde van de dienst 
Woorden van welkom, korte toelichting op 
het thema voor deze zondag 
 
Aanvangslied: 146 vers 1 en 2 
 
Bemoediging en groet 
 
V: Ons samenzijn dragen wij op aan God die eeuwig is 
A: Die liefde is en de grond van ons bestaan 
V: Die ons plaatst in het licht en ons roept om dienstbaar te 
zijn 
A: Die ons vrijheid schenkt en ons vertrouwen vraagt 
V: Vrede zij u in de naam van God onze schepper, Jezus 
Christus onze Heer, in en door de Heilige Geest 
A: Amen 
 
Lied: 146 vers 4 
 
Kyrië gebed 
 
Gloria Lied: 305 vers 1,2 en 3 
 
Voor het openslaan van de Bijbel zingen we Lied: 333 (3 
maal) 
 
Lezen: 2 Koningen 4: 42 t/m 44 
 
Schriftlied: ‘Niet in tot steen gestolde woorden’, vers 1, uit: 
’Zingenderwijs’, 
melodie Lied: 823 uit L.v.K 
 
Niet in tot steen gestolde woorden 



niet in wat tot voorbij behoorde 
spreekt U het hart aansprekend aan. 
Uw steen laat zich vernieuwd herhalen 
om als een vuur in alle talen 
met ons de toekomst aan te gaan. 
 
Lezen: Marcus 8:1 t/m 21 
 
Schriftlied: vers 2:’Niet in tot steen gestolde woorden… 
 
Niet als geheim, of hoog verheven 
niet als een spraak boven dit leven, 
maar als een woord van alledag. 
Zo wilt U klinken in verhalen 
als stem, die instemt te vertalen 
wat ieder van ons worden mag. 
 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: ‘Als mensen leren geven, vers 1 en 2 uit: 
’Zingenderwijs’, melodie Lied: 657 uit L.v.K 
 
1. Als mensen leren geven 
en delen met elkaar, 
dan vieren wij het leven 
en wordt de vrede waar. 
Als mensen durven dromen 
van het beloofd land 
dan kan er liefde komen 
gaan mensenhand in hand. 
 
2. Als mensen willen nemen 
steeds groter en steeds meer, 
dan worden vrienden vreemden 
daalt haat op aarde neer. 
Maar als wij leren horen 



naar wat Gods woord ons vroeg 
dan is voor alle mensen 
de aarde groot genoeg. 
 
Dienst der gebeden 
 
Slotlied: 418 vers 1 en 2 
 
Zegen, gezongen Amen 
 
Vandaag  
-gaat mevrouw Maatjes-Hulsing voor in de dienst 
-is Marten van Esch onze organist 
-is de 1e collecte voor de diaconie de 2e voor de kerk en 
 de 3e collecte voor de bloemen 
-bij de uitgang staan de mandjes 1, 2 en 3 of overmaken op        
PGE: NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. collecte 25 augustus 
2024 
-de bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, 
 gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. 
Henk Bos, De Hietbrink 43 
 
Van Huis 
Weer thuis uit het ziekenhuis: dhr. Henk Bos, De Hietbrink 43 
Weer thuis na verblijf in De Horst: mw. H. Rooseboom-de 
Jonge, Wekingeslag 58 
 
Collecte opbrengst 
11 augustus: 1e collecte € 43,70, 2e collecte € 37,10 
18 augustus: 1e collecte € 52,60, 2e collecte € 56,25 
 
Zondag 8 september: 
Dan wordt de dienst geleid door Jan Baptist en is Tonnis Bos 
onze organist. 
Hans de Jong is lector en hij leest psalm 139: 1 - 14. Ook 
wordt Jesaja 49: 15 en 16 gelezen. Het thema van deze 
dienst is: "In Gods hand". 
 



Bericht van overlijden 
In de vroege ochtend van afgelopen zondag is gestorven 
mevrouw Grietje Aafke Leinenga, op de leeftijd van 90 jaar. 
In september 2021 verhuisde zij van Hardenberg naar 
het Ravelijnhuis. Ze kon niet actief meedoen met de diensten, 
maar was betrokken bij onze gemeente. Ze werd geboren in 
Hoogezand, waar vrijdag 23 augustus de dankdienst voor 
haar leven werd gehouden. Daar is zij begraven op De Stille 
Hof.  
We bidden haar dochter en haar gezin en allen die haar 
missen kracht toe om dit verlies te dragen.  
 
Bedankt allemaal! 
Tijdens mijn verblijf in De Horst heb ik van velen een kaartje 
gekregen, dat vond ik erg fijn. Ook ontving ik de bloemgroet 
van de kerk. Dat heb ik erg op prijs gesteld. Het gaat nu goed 
met mij, ik ben weer thuis. Over enige tijd hoop ik ook weer 
naar de kerk te kunnen komen. Een hartelijke groet aan u 
allemaal. 
Hennie Rooseboom-de Jonge 
 
Openluchtdienst: Ik zie, ik zie, wat jij…? 
Volgende week zondag 1 september vieren wij de eredienst 
traditiegetrouw weer in het Rensenpark. De 
weersvooruitzichten zien er gunstig uit, maar hou de 
berichtgeving via de bekende kanalen (waaronder de website 
www.pgemmen.nl) in de gaten vanaf vrijdag 29 augustus 
12:00 uur. 
De locatie is weer gelijk aan die van vorig jaar, dus daar waar 
vroeger de Zuid-Amerikaanse Vogeltuin was, bij de 
voormalige kinderboerderij. U kunt het Rensenpark te voet of 
per fiets via de ingangen aan Sterrenkamp (t.o. De Kapel), 
Minister Kanstraat en de Hoofdstraat. Voor wie met de auto 
wordt gebracht is de ingang aan de Sterrekamp open. 
Richtingwijzers wijzen u de weg vanaf de ingang 
Sterrenkamp, tegenover de Kapel. 
Om 10:00 uur (half uur eerder dan normaal) begint de inloop 
met een interactieve opening. Rond 10:30 uur zal Laus Deo 



een teken geven dat we de stoelen kunnen opzoeken. Ds. 
Door-Elske Cazemier en ds. Gerben Kajim zullen ons 
meenemen door de liturgie. Ook voor de kinderen is er 
genoeg te doen. 
Gezien het verwachte weer is het verstandig u te wapenen 
tegen de zon met zonnebrand, zonnebril en hoofddeksel. En 
neem zo nodig een flesje water mee. 
We hopen op uw komst, een fijn samenzijn en een 
betekenisvolle viering. 
U/jij bent van harte welkom! 
 
Gemeentezondag 6 oktober: 
Om alvast te noteren: zondag 6 oktober houden we weer onze 
gemeentezondag! 
Dat wordt een bijzondere dag want we vieren dan het 35 jarig 
bestaan van onze cantorij! 
De WGZ (Werkgroep Gemeente Zondag) is druk bezig met de 
voorbereidingen, samen met het bestuur van de cantorij! Het 
belooft een prachtige dag te worden waarvoor u natuurlijk 
allemaal heel hartelijk bent uitgenodigd!!!!!! 
Het thema van de gemeentezondag is: "Die woont in ons 
lied". 
Vanaf zondag 15 september komen er weer lijsten waarop u 
zich op kunt geven. 
 
Herhaalde oproep: Chauffeurs gevraagd! 
Zoals u allen vast wel weet is er een groep chauffeurs die er 
elke zondag voor zorgt dat gemeenteleden, die niet meer 
zelfstandig per fiets of auto naar de kerk kunnen komen, thuis 
worden opgehaald. Door allerlei omstandigheden is deze 
groep chauffeurs in de loop der jaren uitgedund en het aantal 
‘klanten’ wordt niet minder. Daarom zijn wij dringend op zoek 
naar mensen die deze kleine taak op zich willen nemen. Elke 
zondag zijn er 5 chauffeurs nodig.  
U kunt zich aanmelden bij Petra ten Cate, tel. 676291, e-mail 
petratencate@freeler.nl.  
 
 



Hofgeluiden via de mail ontvangen? Dat kan.  
Stuur uw mailadres naar hofgeluiden@gmail.com 
 
Kopij voor de volgende Hofgeluiden sturen naar: 
hofgeluiden@gmail.com vóór woensdag a.s. 18.00 uur. 
 
 
 


