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HOFGELUIDEN 15 september 2024 
 

Orde van de dienst 
Openingslied: Psalm  54 1&2 O God, 

verlos mij door uw naam 
Stilte voor een moment van bezinning  
 

Votum en groet  
Onze hulp is in de naam van de Ene 

die hemel en aarde gemaakt heeft 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen de werken van zijn handen 

Genade, barmhartigheid en vrede 
zij u van God de Vader  

en van Christus Jezus 
AMEN 
 

Woorden van welkom en inleiding op het thema 
Lied  217, 1,2,3 De dag gaat open voor het woord des 

Heren 
Als kyrië en gloria zingen we op deze vredeszondag: 
Lied tegen de derde wereldoorlog uit ZZZ 407a,  

Wij die met eigen ogen 
 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Kinderen naar de kindernevendienst 
We zingen Wij gaan voor even uit elkaar 
 

*Lezing uit het Eerste Testament 
Mozes en het brandende braambos, Exodus 3, 1-6 

*Lied 527, 3, Uit uw hemel zonder grenzen 
*Evangelielezing Markus 9, 2-8, Jezus op de Berg 
*We luisteren naar een deel van Christe Lux mundi (lied uit 

Taizé, liedboek 921) Vertaling:  



Christus, licht der wereld, wie U volgt heeft het licht dat leven 

geeft. 
 
Overweging 

Orgelmuziek 
 

Lied Met nieuwe woorden - ZZZ 102, 1-3 
Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, 
niet met een stem versteend in het verleden, 

wel in een taal die twijfelt en die vraagt, 
zonder de harde leer van zekerheden, 

woorden die klinken als een nieuw signaal: 
ruimte waar mensen zich gezegend weten. 

 
Woning waar mensen meer dan welkom zijn, 
een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 

waar elk van waarde is die hier verschijnt, 
waar lachen is en tranen mogen stromen, 

deuren die open staan voor groot en klein, 
waar mensen volop nieuwe liefde dromen. 
 

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, 
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, 

dank voor de adem die de vrijplaats biedt, 
dank voor de openheid van niet te moeten, 
dank voor de woorden en het nieuwe lied, 

dank voor de ogen die elkaar begroeten. 
 

(Tekst Michaël Steehouder, melodie Chris van Bruggen n.a.v. 
Psalm 124))  
 

Mededelingen  
Bloemen  

Collecten en een toelichting op het doel van de collecte.  
 
Gebeden 

Dankgebed,  
Voorbeden,  



Stil gebed, 

Onze Vader 
 
Slotlied 695, Heer, raak mij aan met uw adem (5 

coupletten) 
Wegzending en zegen 

________________________________________________ 
 
Vandaag 

- gaat Door-Elske Cazemier voor in de dienst 
- is er Kindernevendienst 

- is Geert Jan Olijslager onze organist 

- is de 1e collecte voor de diaconie de 2e voor de PGE Jeugd en 

  de 3e collecte voor de bloemen 

- bij de uitgang staan de mandjes 1, 2 en 3 of overmaken op             

PGE: NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. collecte 15 september  
-de bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, gaan met   

een hartelijke groet van de gemeente naar mw. H.   Feijen-
Arends, Wendeling 223 
 

Bij de dienst 
We gaan verder met de lezing van het evangelie van Markus.  

We lezen Markus 9, 2-8, Jezus op de berg.  Uit het eerste 
testament lezen we over Mozes en het brandende braambos, 
Exodus 3, 1-6. Het thema in beide lezingen is heilig, maar wat 

is dat? Is dat omdat je bent uitgekozen of is dat omdat je zo 
dicht leeft bij de goddelijke bron, dat anderen je zo zien? 

 
Van Huis 

Tijdelijk in Scheper Ziekenhuis,(Oost 3, kamer 3.36), dhr. R. 
Hoving, Holtlaan 97 
 

Amnesty International 
Vandaag liggen er weer Amnesty brieven in de hal om thuis te 

schrijven. 
De brieven gaan naar Pakistan, waar de Pakistaanse 
journalist en dichter Ahmad Farhad uit Kasjmir op 15 mei met 

geweld uit zijn huis werd gehaald. Twee weken later dook hij 



op in een politiecel. Hij wordt onder meer beschuldigd van 

terrorisme en kan 10 jaar cel krijgen. Farhad deed verslag 
van grootschalige protesten in Kasjmir voor economische 
rechten In werkelijkheid wordt hij alleen maar aangepakt 

omdat hij felle kritiek uit op de regering en het leger.   
Naar Tanzania, waar de 84-jarige Oriaisi Pasilance Ngiy’o 

(Ole Ngiy’o) protesteerde op 10 juni 2022 met zijn Masai-
dorpsgenoten tegen Tanzaniaanse veiligheidstroepen die hun 
land wilden innemen. Agenten schoten met kogels en 

traangas op de Masai. Ngiyó werd in beide benen geschoten. 
Zijn familie zag hem voor het laatst hulpeloos op de grond 

liggen. Even daarna sleepten agenten hem in een politieauto. 
Niemand heeft hem sindsdien gezien of gehoord. 

Vraag de autoriteiten waar hij is. 
 
Bijbelgroep 

We gaan weer een bijbelverhaal lezen, op 19 september om 
10.30 uur starten we met koffie, in de kerkenraadskamer! Wie 

zin heeft om mee te doen...van harte welkom, om 12.00 uur 
ronden we af. 
Meld u even aan, via de mail: predikant@pgemmenoost.nl of 

bel 0591-547687. De data voor de volgende bijeenkomsten 
zijn dan ook bekend. We starten met een bijbelverhaal dat ik 

nog moet kiezen, maar waar we allemaal over mee kunnen 
praten.  Neem a.u.b. een bijbel mee. Graag tot dan! Door-
Elske Cazemier.   

 
Collectes: 

25/8 1e € 75,10, 2e € 52,02 
8/9   1e € 80,80, 2e  € 67,00 
Bloemen € 99,01 

 
Volgende week zondag 22 september: 

Dan wordt de dienst geleid door Jan Baptist en de 
overdenking wordt gehouden door zijn vriend ds. Piet 
Brongers uit Drachten. Het thema is "Mijn genade is u 

genoeg....? " en de lezingen zijn uit 2 Cor. 12 : 7 -9  
Mattheus 18 : 23 - 33.  

mailto:predikant@pgemmenoost.nl


Gemeentezondag 6 oktober: 

Zoals bekend vieren we zondag onze gemeentezondag. Dit 
jaar met een heel bijzondere vorm en inhoud want we vieren 
die zondag ook het 35 jarig bestaan van onze cantorij! 

In en na de dienst wordt daar veel aandacht aan besteed en 
natuurlijk sluiten we dag de dag af met een gezamenlijke 

maaltijd. Voor die maaltijd is het van belang dat we weten 
voor hoeveel personen we inkopen moeten doen. Daarom 
vindt u vanaf vandaag opgavelijsten op de koffietafels en op 

de balie! De werkgroep gemeentezondag en de cantorij zijn 
druk bezig met de voorbereidingen en het belooft een 

prachtige dag te worden!!! 
namens de voorbereidingsgroep: Jan Baptist 

. 
Voor de hele PGE: Taizeviering zondag 22 september 
19.00 uur in De Opgang 

Op zondagavond 22 september zal de eerste Taizéviering van 
het nieuwe seizoen gehouden worden. We beginnen om 19.00 

uur. Vanaf 18.00 uur bent u van harte welkom om alvast de 
liederen die gezongen gaan worden mee te oefenen. Maar u 
kunt natuurlijk ook gewoon om 19.00 uur aanschuiven. De 

viering is geënt op de liturgie zoals die gehouden wordt in het 
oecumenisch jongerenklooster in het dorpje Taizé in Frankrijk, 

waar jongeren van over de hele wereld – ook uit Emmen - 
samenkomen, en wordt gekenmerkt door prachtige 
herhalende liederen, gebed, lezing en stilte. De inspirerende 

viering is voor jong en oud en voor iedereen, wel of niet 
bekend met Taizé! Van harte welkom! 

  
Pioniers Café  september: De mens en het nieuws 
In deze maand pakken wij de bijeenkomsten van 

PioniersCafé weer op. 
Nieuws en media hebben een enorme invloed op ons. 

Hoe verhoud je je met dat wat jouw huiskamer binnenkomt? 
23 september Grote Kerk, 25 september Ichthus en 26 
september Opgang 

Voel je van harte welkom om mee te doen! De bijeenkomsten 
zijn, zoals gewoonlijk van 14.30 - 16.00 uur!  



(Op Weg geeft een onjuiste begintijd aan!) 

Graag aanmelden: 
dinekevanoort@pgemmen.nl of 06-43980309 
 

Studiebijeenkomst in de Kapel 
Op donderdag 26 september 2024 is er in Emmen een 

studiebijeenkomst met spreker ds. Oscar Lohuis namens 
Christenen voor Israël. Onderwerp: Misverstanden over Israël 
waardoor antisemitisme toeneemt. De bijeenkomst vindt 

plaats in de Kapel, Kapelstraat 63. Aanvang 19:30 uur, 
toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. 

  
Hofgeluiden via de mail ontvangen? Dat kan.  

Stuur uw mailadres naar hofgeluiden@gmail.com 
 
Kopij voor de volgende Hofgeluiden sturen naar: 

hofgeluiden@gmail.com vóór woensdag a.s. 18.00 uur. 
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