
Protestantse Wijkgemeente  

Emmen-Oost 
 

 

HOFGELUIDEN 22 december 2024 

 

Vierde advent 
 

Orgelspel 
 

Intochtslied Lied 113 : 1 en 2 
‘Prijs, halleluja, prijs de Heer, ’ 

 
Stil gebed 

Onze Hulp en Groet 
 

Aansteken van de adventskaarsen 
 

Uitleg bij de schikking 
Tekst bij 4e Adventsschikking 

De ontvangende lijn is weer naar boven geschoven, dicht 

bij het licht. In de ontvangende lijn zijn twee amaryllis- 
bollen neergelegd, de bloem is nog diep verborgen in de 

bol. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabeth. 
‘Verborgen leven, om te ontvangen 

als licht in de wereld, vol verlangen’. 
 

Inleiding op Lied 466 
 

Lied 466 als gebed om hulp 
‘O wijsheid, daal als vruchtbare taal’ 

 
Woord van vergeving en bemoediging 

 
Lied 440 ‘Ga stillen in den lande’ 



 
Leefregel 

 
Inleiding op de dienst van het Woord 

Lied 442 : 2  
‘Vervul o Heiland het verlangen’ 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Eerste lezing Lucas 1 : 39 - 56 
 

Lied 739 : 1, 2 en 6 
‘Wat heeft Maria ons bewaard’  

 
Tweede lezing Psalm 113 

 
Lied 113 : 3  

‘Wie onderligt in stof en slijk,’ 
 

Overdenking 
 

Lied 157 : 1 en 3 De lofzang van Maria 

‘Mijn ziel maakt groot de Heer,’ 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Mededelingen: 
- Bloemengroet    - Collectedoelen 

 
Slotzang 152 : 1 en 10 De lofzang van Hanna 

‘Mijn hart verheugt zich zeer’  
 

Zegenbede 
Als antwoord zingen we Lied 422 : 1 

‘Laat de woorden die we hoorden’ 



--------------------------------------------------------- 
 

Vandaag 
- gaat dhr. Harry Dijkstra voor in de dienst 

- is Geert Jan Olijslager onze organist 

- is het de 4e Adventszondag 

- is er Kindernevendienst 

- is de 1e collecte voor de diaconie, de 2e voor de PKN Jongeren   

  en de 3e collecte voor de bloemen 

- bij de uitgang staan de mandjes 1, 2 en 3 of 

overmaken op    PGE: NL15RABO 0114 5357 36 o.v.v. 
collecte 22 december  

- de bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, gaan 
met  een hartelijke groet van de gemeente naar mw. H. 

Snijders-Wijnholds, Laan v/h Kwekebos 142M 
 

Van Huis 
Opname Scheper Ziekenhuis (afd. Zuid kamer 1.65) mw. 

A. de Hoop-Jagt, Het Waal 328 
Tijdelijk in Zorgcentrum Weidesteijn, afd. reval. (kamer 

18), Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen:  dhr. 
R. Hoving, Holtlaan 97 

Tijdelijk in De Bleerinck, Loohoogte (kamer 32): dhr. G. 
Bies, Torflang 123 

 

Tekst bij 4e Adventsschikking 
De ontvangende lijn is weer naar boven geschoven, dicht 

bij het licht. In de ontvangende lijn zijn twee amaryllis- 
bollen neergelegd, de bloem is nog diep verborgen in de 

bol. De twee bollen symboliseren Maria en Elisabeth. 
‘Verborgen leven,  

om te ontvangen 
als licht in de wereld  

vol verlangen’. 
 



 
Volgende week: 

25 december gaat ds Door-Elske voor in de kerstdienst, 
haar laatste dienst als onze predikant 

Aan de dienst werkt mee: De Cantorij o.l.v. Tonnis Bos 
met pianobegeleiding van Alyona Morgatcheva                    

29 december gaat mw. G. Lenting voor 

 
 

Kerstinloop dinsdag 24 december 
Deze middag is de kerk open van 14.00 tot 16.00 uur 

om gewoon even de kerstsfeer te proeven. Loop gerust 
even binnen, aan de ‘stamtafel’ mag je gaan zitten voor 

thee of koffie of warme chocolademelk met een 
kerstkransje. In de kerk staat de grote kerstboom, de 

lichtjes zijn aan, de kaarsen ontstoken en op de 
achtergrond is er rustige kerstmuziek. Een mooi moment 

om even bij te komen van de hectiek van de dag. En 
samen met buurtbewoners te genieten van het samen 

zijn, het gesprek met elkaar en de sfeer. Er liggen kleine 
kaartjes waar je jouw wens of gedachte over kerst op 

kunt schrijven. Welkom! 

 
 

Collecteopbrengsten in de kerk: 
8 december 1e collecte € 58,38, 2e collecte € 56,20 

15 december 1e collecte € 70,60, 2 collecte € 67,70 
 

 
 

 
 

 
 

 



Collecte Kinderen in de knel op 1e Kerstdag  
25 december. 

  
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door 

 
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee 

kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen 

gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het 
geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is 

bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan 
de gevolgen van de oorlog in hun land. 

De veerkracht van de mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende 

die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun 
toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. 

Daar helpen we ze graag bij. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken 

kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden 
kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale 

hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen 
ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch 

eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen 

steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun 
ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. 

Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen 

kunnen blijven leren. 
Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in 

Oekraïne de oorlog door. Help je mee? 
Van harte aanbevolen  

De ZWO - commissie 
 

 
 

 



DE PG EMMEN EN VLUCHTELINGEN 
 

‘Het strengste asielbeleid ooit’. De grenzen moeten dicht. 
Stoppen met de minimale Bed-Bad-Brood opvang. Ook 

hier in Emmen. Die zaken horen en lezen we 
tegenwoordig dagelijks.  

De Protestantse Gemeente Emmen wil laten zien dat ze 

een andere manier van doen voorstaat als het om de 
opvang van vluchtelingen gaat. We zien de vluchtelingen 

als een mens die hulp nodig heeft. Die verder wil met 
haar of zijn  leven. Een werkgroep van de PG Emmen, 

die nu ruim een jaar bestaat, begeleiden op dit al vijf 
gezinnen. En dan kunnen er best nog meer worden.  

Voor elk gezin werken we met drie buddy’s. Drie 
vrijwilligers. De begeleiding van de huidige vijf gezinnen 

is geregeld maar we zoeken nog mensen die ook 
daadwerkelijk de handen uit de mouwen willen steken 

voor mensen die nog komen. 
En we zoeken woonruimte. Dat doen we samen met de 

Thuisgevers organisatie uit Kampen. De ruimte die 
gezocht wordt kan een (deel van) een gezinswoning zijn, 

een bedrijfswoning, een pastorie, een vakantiewoning of 

een bedrijfsruimte of schoolgebouw die kunnen worden 
omgebouwd tot wooneenheden. 

Wilt u als buddy meewerken en/of weet uw woonruimte 
neem dan contact op  

door te bellen met 06 52664763 of  
door een mail te sturen naar  

kor.louissen@ziggo.nl. 
  

 
 

 
 

 

mailto:kor.louissen@ziggo.nl


Bij de dienst van 25 december (alvast) 
(want dan is er geen Hofgeluiden) 

In de feestelijke kerkdienst voor Kerst zullen we veel 
zingen, bekende liederen en nieuwe. We horen bekende 

bijbelteksten, soms voor ons gezongen door de Cantorij.  
En natuurlijk zullen we ook zelf zingen.  

Centraal in de dienst de tekst van Psalm 96 dat we 

zullen horen als smeekgebed, en de teksten 
uit Jesaja 9: 6 - 9 en het Evangelie volgens  

Lukas 2 : 1-20. 
In deze tijd met zoveel geruchten of berichten van 

oorlog...we kunnen die visioenen niet vaak genoeg 
herhalen. 

De profeet Jesaja is gericht op het visioen van het kind 
dat speelt bij het hol van de slang, argeloos en helemaal 

kind. De vrede zien we uitgebeeld in het schilderij van 
kunstenaar en priester Sieger Köder (1925-2015), het 

prikkeldraad gaat bloeien met rozen, de loop van een 
kanon is een bloemenvaas geworden en het zwaard is 

gebroken. 
En Lukas...hij bericht over het bezoek van de herders 

aan de stal. Geen lieverdjes meestal die herders, maar 

ruig volk, gewend aan ontberingen en gevaar, zo buiten 
in het veld. Toch laten ze zich overtuigen, ze zien het 

kind!  
De redder, de Messias, de gezalfde van God. Ze geloven. 

En die mogelijkheid, vertrouwen houden in vrede en 
mensen van Gods welbehagen zijn, hebben ook wij hard 

nodig. Daarom moeten we er elk jaar over spreken! 
Mogen deze profetische visioenen ook ons op de been 

houden en op de weg naar vrede zetten! 
Goede kerstdagen gewenst, ds Door-Elske Cazemier 

 
 

 



 
De bloemengroet en collectes van 25 december 

De bloemen die tijdens de dienst in de kerk staan, gaan 
dan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. 

G. Boers-Luchies, Torflang 115 
De 1e collecte is dan voor ‘Kinderen in de knel’ (zie 

elders voor verdere uitleg) 

De 2e collecte is dan voor de kerk 
De 3e voor de bloemen 

 
Tekst bij de Kerstschikking 

De ontvangende lijn is naar boven geschoven, hoger kan 
niet meer, dicht bij het licht.  

In de ontvangende lijn zijn 
lichte materialen gelegd: bessen, vruchten, gedroogde 

witte bloemen, schaduwplantjes.  
Vreugdevol en hoopvol wit. 

'Ontvangen licht 
verbeeld in bloemen, vruchten 

vol zaden 
om te leven 

licht in de toekomst'. 
  

Hofgeluiden via de mail ontvangen? Dat kan.  

Stuur uw mailadres naar hofgeluiden@gmail.com 
 

!!!!!!!!!!!!!!!Kopij voor de volgende Hofgeluiden  

(van 29 december) sturen naar: hofgeluiden@gmail.com 
vóór maandag 23 december 09.00 uur 

 

mailto:hofgeluiden@gmail.com

